HOENDERLOO, RESIDENCE VICTORIA

EEN LUSTRUM VOOR OUD-DEVJO; 4 t/m 6 OKTOBER 1991



Voorburg, 2 september 1991

Beste DEVJO-vrienden en vriendinnen,

In april j.1l. hebben we jullie bericht over het - zo langzamerhand tra-
ditionele - weekend, dat werd vastgelegd voor 4, 5 en 6 oktober a.s.

Na Brussel, Papendal, Maastricht en Steenbergen, een vijfde weekend
(een mijlpaal, toch?), zodat we weer nieuwe herinneringen aan de reeds
rijke historie kunnen toevoegen.

Waren we in onze eerste brief vrij summier in onze berichtgeving,
thans, met nog enkele weken te gaan, wordt het tijd wat nadere informa-
tie te verschaffen.

Om maar met de deur in huis te vallen .......... we blijven dit keer in
Nederland, dit mede gezien de situatie in Joegeslavié,

Onze bestemming zal zijn de Veluwe, een streek die zijns gelijke niet
kent en die al het moocis van de vorige bestemmingen in zich verenigt.
Voor de meesten niet te ver van huis, voor enkelen betrekkelijk
dichtbij. Meer specifiek worden wij verwacht in Hoenderloo - in de
wijde omtrek bekend om de kwaliteit van zijn soft-ice - zo hebben wij
geconstateerd - alwaar gelegen is "Residence Victoria".

Dit is een prachtig complex met appartimentengebouw, congresgebouw,
vakantiehuisies, restaurant en enkele andere nuttige en aangename
faciliteiten. Het adres luidt:

Residence Victoria
Woeste Hoefweg 80
7351 TP Hoenderloo Tel.: 05766 - 2828

Het complex is te bereiken via de A-12 (Den Haag-Arnhem), afslag A-50
(Arnhem-Apeldoorn) en vervolgens afslag Hoenderloo, richting Hoenderloc
aanhouden en tenslotte de borden volgen naar Residence Victoria.

Deze route is slechts een aanbeveling. (Jullie kunnen ook gebruik maken
van de Afsluitdijk).

De onderhandelingen met de beheerder van ons week-end-onderkomen zijn
onlangs door ons afgerond. Degenen die een paar dagen eerder willen
vertrekken, dienen rekening te houden met de op de Veluwe adn de gang
zijnde NAVO-oefening "Pief-paf-poef". Zij kunnen escorte aanvragen bij
"Escort-service Annie Loopgraaf" te Stroe.

Op 4 oktober, + 17.00 uur, worden jullie verwacht. Na het inchecken bij
de receptie wordt een ieder verzocht de resterende kosten (daarover
straks meer) bij de heer Kamerbreed te voldoen en vervolgens kan ieder
zijn appartement betrekken. Daarna verzamelen in het restaurant voor
een welkomstborrel en het week-end kan beginnen.

Omtrent het programma verwijzen we jullie naar het programmaboekje dat
bij de receptie ter hand zal worden gesteld. Regels en richtlijnen




onzerzijds zullen voorts tot een minimum beperkt blijven. Het programma
dient als richtsnoer, maar weersomstandigheden en wellicht andere
onvoorziene zaken ( val van het kabinet, beenbreuk Koningin, echtschei-
ding Henk v.d. Meyden, om maar enkele nationale rampen te noemen), kun-
nen altijd een spaak in het wiel steken.

Overige belangrijke informatie:

De kosten van het week-end zijn "beraamd" - het zij niet anders - op
£.260,-- per persoon. Verzocht wordt een bedrag ad. f. 100,-- per
persoon (voor de hele domme "kijkers" dus totaal f£. 200,--) per
omgaande vooruit te betalen door overschrijving op:

girorekening nr 1384416

t.n.v. 'P. de Bakker,

te Leidschendam, o.v.v. "Residence Victoria".
Dit i.v.m. de reeds gedane aanbetalingen.

Wij verzoeken jullie naast de gebruikelijke zaken tevens mee te nemen:

Tennis-attributen (bv een "transpiratie-absorbeerkatoentje"),

Zwemkleding (bv een zak voor het watertrappelen),
Zaklantaarn (bv een schemerlamp, een plafonaire mag ook),
Fondue-stel (vet en vorkjes kunnen thuis gelaten wordden),

Voetbalschoenen (bv een linker en een rechter)

Wij nemen aan met het voorgaande jullie voldoende te hebben geinfor-
meerd en hopen dat jullie evenals wij halsreikend (overigcns een
blessure-gevoelige handeling) uitzien naar de 4e oktober.

We groeten jullie allen en zeggen tot op het voetbalveld, danwel tot

ziens in Hoenderloo.

Corrie en Paul, 070-3201159
Wil en Jan, 070-3876297

Mieke en Arthur, 070-3873709



Hoenderloo; een lustrum voor oud-DEVJO (deel 1)

De organisatoren van het vijfde weekend van oud-DEVJO stonden natuurlijk voor de kolossale
opgave om de vorige vier gedenkvaardige weekends dan wel niet in de schaduw te stellen maar
er toch een geheel eigen stempel op te drukken.

Paul en Corrie, Jan en Wil, Arthur en Micha zetten hoog in, niet alleen omdat Hoenderloo al
gauw 100 m. boven de zeespiegel ligt (bij eb) maar ook omdat het de eerste week van oktober
vaak wil spoken op de Hoge Veluwe: mannetjesherten met geweien in de rui, van grote hoogte
neersuizende denneappels, de wilde zwijnen op hun agressiefst, en ga zo maar door.

Toen allen zich op vrijdagavond 4 oktober na een puzzeltocht verzamelden in de bar van
residence Victoria bleek dat Paul de gewaagde lijn doorzette: hij had zich een gedurfd kapsel
laten aanmeten, opzij heel strak, van boven wat opbollend en van achteren laag weggetoepeerd,
waardoor ook zijn figuur beter uitkwam.

Een tweede opvallende figuur was Cor K., na al die jaren geheel ongewijzigd en zijn
voetbalschoenen bij zich.

=

Na een lange borrel, waar al een flink deel van de stadse beslommeringen werden afgeschud,
ging het gezelschap opgewekt aan tafel, vol verwachtingen wat het weekend allemaal zou
brengen, en ook met behoorlijke trek. Omdat de bedienende dames onder het eten gewoon door
bleven schenken werd het meer dan geanimeerd.

Jan S. had dan ook de grootste moeite om met een soort toespraak de aandacht te trekken.
Daarmee probeerde hij ons op tamelijk ingewikkelde wijze iets uit te leggen over kleine
gekleurde papiertjes die we kregen uitgereikt, of we dat nu wilden of niet.

Uiteindelijk bleek dat wij op sluwe wijze tot teams waren gevormd die na het diner nog een
toernooi "Veluws ballengooien" moesten afwerken.

Nu, dat was met het toernooitje wel; alles wat deze mooie sport te bieden heeft, kwam eruit:
bizarre stijlen (Nico met volledig gestrekt linkerbeen, Margriet werpend met beide handen,
Micha tergend langzaam maar zeker, Frans die met zijn krachten smeet, Paul met een zeer
elegante starthouding en Wim G. met wonderlijke afzwaaiers die hij omstandig uitlegde,
malversaties bij het tellen en een wel zeer dubieuze prijsuitreiking.

Hoe bijv. Nico de eerste prijs bij elkaar gerommeld had (260 punten, ja, ja!) zal wel altijd een
raadsel blijven. Erger was dat de toernooi-leiding deed of zijn neus bloedde.
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